
Ongeschreven regels zijn regels die je normaal gesproken niet opschrijft. Ze gaan over
normen en waarden. Omdat die voor iedereen toch even anders zijn, schrijven we onze
ongeschreven regels toch even voor je op. Deze gaan namelijk over wat je wél doet, maar
ook zeker over wat je níét doet op de baan. En het mooiste is: als we elkaar aan de regels
houden, voelt het alsof er geen regels zijn. Dus neem het onderstaande goed in je op. 

Het bestuur van TPV Dijkzicht 

Zie je nou wel? Het is allemaal niet zo veel. Het zijn veelal regels die we eigenlijk allemaal
wel kennen. Zie je iets verkeerd gaan, spreek elkaar er dan op aan. Zo houden we het
gezellig op de club! 

1. Schelden, schreeuwen, tieren of vloeken. Het kan de beste overkomen. Maar we doen 
het niet. Het helpt je namelijk nooit. Sterker nog, het helpt de tegenstander bij het 
uitkiezen van de zwakste schakel. En dat ben jij, wanneer je staat te schreeuwen. 

2. Heb respect voor je tegenstander. Behandel een ander zoals jij ook behandeld zou 
willen worden. En wees sportief. Uit is uit, in is in. Eerlijkheid duurt het langst. 

3. Met hetzelfde gemak gooi je het in de afvalbak. Sinds de jaren 90 een bekende 
uitspraak om zwerfafval te verminderen. Een stoffige en ouderwetse uitspraak. Wij zijn 
nuchtere Volendammers zeggen dus gewoon: “Ruim je shit op.” 

4. Een goede buur is beter dan een verre vriend. Helemaal met de buren die wij 
hebben. Ze houden van tennis en ook van padel. Toch zijn om half negen sommige buren 
er klaar mee. Dan begint De Slimste Mens! Dus vragen we jullie daar rekening mee te 
houden. 

Speel je op tennisbaan 3 of 6 en zijn baan 1 en 4 vrij? Wissel dan even van baan. 
En zoals eerder benoemd in regel 1: het brede assortiment aan ziektes, vloekwoorden en 
geslachtsdelen dat blijkbaar op de baan rondzwerft, vinden zij ook minder leuk. Houd je 
in. 

5. Niet schoppen of slaan tegen de hekken. Van kinds af aan wordt geleerd dat je dat niet 
mag slaan of schoppen. Dat geldt ook bij ons. Wordt je betrapt op heterdaad, dan 
schorsen we je voor een maand. Zonder pardon. En moeten er kosten worden gemaakt, 
dan brengen we die bij jou in rekening. Ook daar valt niet over te discussiëren. 

6. Wacht je beurt af. We sluiten af met een positieve noot. We weten namelijk dat 
iedereen graag wil spelen. Zó graag dat er soms achter de baan wordt overgeslagen. Er 
gaan zelfs verhalen dat men tussen de banen staat in te spelen. Dat kan zorgen voor 
frustratie bij de mensen op de baan, dus doe het niet. 

De geschreven ongeschreven regels 


